Verslag wandelvijfdaagse Eureka in Frederiksoord (Nederland) 20 tem 24 april 2026

Op maandag 20 april 2026 verzamelen (amper) 10 Eureka’s met eigen vervoer in het Enjoy hotel Frederiksoord in het
gelijknamige dorp Frederiksoord kort bij Zwolle in het noorden van Nederland en genieten om 12h van een lekkere lunch
(soep en een klein buffet met een lekkere vlieeskroket). Om een uur wordt er gestart met de eerste wandeling, een
verkenningstocht van 3,5 km door het dorp en de omliggende bossen met als apotheose het labyrinth op een paar
honderd meter van het hotel. lets voor 4 zijn we terug in het hotel want om 4 uur vertrekken wij terug met een
dorpsgids voor een verkenningstocht van een 3 km met de uitleg over de kolonieén van weldadigheid die hier in het
verleden in het dorp wel de hoofdrol hebben gespeeld. ’s Avonds is er lekker avondeten en de avond wordt afgesloten
met lekkere gratis drank en gezellig babbelen en gezelschapsspelletjes spelen.

Dinsdag 21 april vertrekken we na een lekker ontbijt om 9h30 met twee auto’s naar Spier (15 km) en parkeren kort bij
het Van der Valk hotel. Voormiddag wandelen we 5,5 km door de bossen en over zeer mooie vlonderpaden. lets voor
12h wordt het 's morgens gemaakte lunchpakket verorberd en nadien wordt het verloren zweet bijgevuld en een lekker
ijsje gegeten in de boslounge vlakbij de parking. Namiddag wandelen we 6,5 km zuidelijk van de parking met mooie
uitzichten over vele vijvers (er zitten hier zeer veel mooie vogels waaronder vele ooievaars) Zeer mooi is het
uitzichtspunt schaapskop met zicht op de snelweg A28 en het Dwingelerveld. Na het avondeten is er een dorpsfiguur die
de uitleg komt doen over de vroegere kolonieén van weldadigheid, niet echt interessant, maar ja.

Woensdag 22 april blijven we in de omgeving en wandelen 7 km door de bossen aan de andere kant van het dorp. Om
12 h zijn we terug in het hotel want vandaag hebben we geen lunchpakket gemaakt maar lunchen we in het hotel.
Namiddag maken we nog zo een 6 km (met 8 want 2 waren fietsen) met een fijne tussenstop in het Miramar
zeemuseum. Bij aankomst aan het hotel hebben er enkelen nog enkele kilometers aangebreid, terwijl de anderen in de
proefkolonie een pintje gingen drinken. 's Avonds was er kienen (Bingo) waarbij zoals gewoonte meerdere prijzen door
leden van onze groep werden gewonnen. Wederom weer een gezellige avond.

Donderdag 23 april vertrekken we om 9h30 met de auto naar het nabijgelegen Giethoorn. Na voormiddag door het dorp
en langs de vele kanaaltjes te hebben gewandeld maken we een tussenstop in de brasserie Geythorn waar de inwendige
mens wordt versterkt. Namiddag wordt er verder gewandeld met nog een tussenstop en maken we een boottocht van
een uur over de kanalen van Giethoorn, bij aankomst aan de auto hebben we vandaag ongeveer 11 km gewandeld.

's Avonds is er na het avondeten muziekavond waar een zanger vele oude liedjes ten gehore brengt, schitterend gewoon.

Vrijdag 24 april gaan er twee na het ontbijt fietsen, de andere acht rijden terug tot in Achel aan de kluis (om na het
wandelen niet meer zo ver te moeten rijden) Na een lekkere lunch in de brasserie van de kluis wandelen we nog een
zestal kilometer door de bossen rondom de kluis (inbegrepen de dodendraad en de grens Belgie-Nederland) met een
gezellige tussenstop in cafe restaurant De Bever. Rond iets na vier keren we dan tevreden huiswaarts.

We vallen natuurlijk weer in herhaling, maar het was wederom fijn en gezellig met een kleine maar een o zo fijne groep.
De afwezigen hadden weer ongelijk en we kijken alweer uit naar de volgende wandelingen en natuurlijk naar de reis
naar See in Oostenrijk, de plannen zijn al klaar en we gaan ons daar zeker weer geweldig amuseren.

Uw wandelende reporter, Guido.



